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Ben ik heilig?
door Arie van der Stoep

Moeilijke vraag! Niet iedereen durft daar zomaar ‘ja’ op te zeggen. Maar de Bijbel laat iets

bijzonders zien.

Paulus schrijft een brief ... aan de gemeente te Korinte, ..., aan de geroepen heiligen ... (1) Hij zegt niet: ‘...

aan al degenen die bij jullie heilig zijn.’ Nee, hij spreekt hen allen aan als ‘de ... heiligen’. Dat is

opmerkelijk, want je kunt van die gemeente niet zeggen dat iedereen zich daar zo perfect gedroeg.

Ook aan de Kolossenzen schrijft hij een brief. Daarin zegt hij: Doet dan aan, als door God uitverkoren

heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, ... (2) Hij spreekt de gelovigen ook daar aan als

heiligen. ‘Heiligen’ betekent dus in de eerste plaats gewoon: gelovigen. Maar waarom dan toch

‘heiligen’?

Wat ‘heilig’ is

Omdat God door dit woord wil zeggen hoe Hij je ziet. Want heilig = geheel één met het doel van je

leven en de reden van je bestaan. Dit gaat over jou! Dit is zijn werkelijkheid voor jou!

De reden van je bestaan is: God heeft je gewild, heeft je gewenst. Eigenlijk is Hijzelf dus de reden van je

bestaan. Het woord ‘heilig’ zegt nu dat je daar blij mee bent en dit hebt geaccepteerd. Door dat te

doen, ben je één met God. (3) Zo kun je de betekenis van ‘heilig’ dus ook omschrijven: één met God.

En het doel van je leven is: zoon van God zijn, Hem vertegenwoordigen in de schepping en vanuit zijn

volmacht daarover regeren. (4) Ook dit toont je eenheid met God aan. Samengevat: Door je geloof in

Jezus ben je een zoon van God geworden (5) en daarom heilig.

Een geliefde

Mag je dus zeggen dat je heilig bent? Geef zelf maar het antwoord. Als je ‘ja’ zegt, dan zeg je daarmee:

‘Ja, ik behoor toe aan God!’ Ook dat is een betekenis van ‘heilig’.

Is een heilige feilloos? Nee! Maar hij zal doen wat de Bijbel zegt. Hij zal dingen die niet in orde zijn,

tegenover God belijden. En met mensen zal hij ze, waar nodig en mogelijk, in orde maken. (6) Zo doet

een heilige dat!

Voor God beteken je trouwens nog veel meer. Kijk maar naar die tekst uit Kolossenzen. Daar staat dat

je niet alleen een door God uitverkoren heilige, maar voor Hem ook een uitverkoren geliefde bent. Je

betekent ontzettend veel voor Hem! (2)

Uit de Bijbel:

(1) 1 Korintiërs 1:2.

Aan de gemeente van God te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met

allen, die allerwegen (= overal op de wereld - AvdS) de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, ...

(2) Kolossenzen 3:12.



Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid,

nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

(3) Johannes 17:20-21a.

En Ik bid niet alleen voor dezen (= voor deze discipelen - AvdS), maar ook voor hen, die door hun woord

in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; ...

(4) Genesis 1:26.

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis (= die mijn zonen zullen zijn -

AvdS), opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over het vee en

over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

(5) Galaten 3:26.

Want jullie zijn allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.

(6) 1 Johannes 1:9.

Indien wij onze zonden belijden (= eerlijk tegenover Hem erkennen - AvdS), Hij is getrouw en

rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

    Lucas 17:3-4.

... Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij

zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het

hem vergeven.
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